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Hoe God is
door Arie van der Stoep

Eén van de meest bemoedigende teksten in de Bijbel vind ik deze: God is goed en graag

vergevend. (1) Als ik wil weten hoe God is en wat ik van Hem mag verwachten, dan is dit het

antwoord. Ik mag hoop hebben. Maar waarom vergeeft God zo graag? Want dat is toch

bijzonder!

Hij doet dat allereerst zo graag, omdat Hij zo volmaakt goed is. In zijn goedheid kan Hij het niet

verdragen, als ik door zonde voor eeuwig gevangen zou zijn. Want Hij heeft mij gemaakt en ik behoor

aan Hem toe en Hij houdt van mij. (2) Hij heeft mij bestemd voor een eeuwig leven vol vreugde en

heerlijke dingen, in de voortdurende gemeenschap met Hem. Dingen waarvan we nu nog geen benul

hebben.

Geen schuld meer

Maar elk mens heeft gezondigd, (3) ook ik. En de ellende is, dat de ene zonde de andere oproept, want

zonde besmet met zonde. Zo maakt zonde je tot zijn slaaf. Daarom zegt Paulus: ‘Jullie wáren slaven van

de zonde.’ (4)

Zonde brengt ook schuld. (5) Een schuld die een mens voor eeuwig van God verbant en van alles wat

God voor hem heeft bedoeld.

Maar God is door en door goed. Hij vergeeft zo graag. Om dat te kunnen doen, zond Hij Jezus. Híj nam

die schuld van mijn zonden op zich. Zo maakte Hij mij er los van. Hij vergaf mij. (6) Want zonde knecht

een mens, bindt je vast aan schuld, maakt je tot slaaf. Vergeving echter maakt de schuld ongedaan,

doet die teniet en verbreekt de slavernij. Waar vergeving is, is geen schuld meer. Ook wij vergeven

toch onze schuldenaren?

Vergeving is triomf

Dat is de reden, waarom God zo graag vergeeft. Jesaja zegt dat God in zijn goedheid ernaar verlangt,

om mij genadig te zijn en die vergeving voor mij geldig te maken. (7) Want vergeving schenken is

voor Hem een triomf die Hij in het leven van een mens behaalt. Omdat die mens daardoor vrij

wordt en geschikt om deel te krijgen aan zijn Koninkrijk.

Daarom dank ik God voor Jezus. Ik dank Hem voor zijn goedheid. En ik dank Hem dat Hij door Jezus de

macht van de zonde over mij heeft verbroken, zodat die geen rechten meer op mij kan laten gelden. (8)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 86:5a.

Want U, o Heer, bent goed en gaarne vergevend.

(2) Psalm 100:3.

... Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, ...

(3) Romeinen 3:23.



Want allen hebben gezondigd en derven (= ontberen, lopen mis - AvdS) de heerlijkheid van God.

(4) Romeinen 6:17.

... Jullie waren slaven van de zonde, ...

(5) Jakobus 2:10.

... Wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.

(6) Kolossenzen 2:13-14.

Ook u heeft Hij ... levend gemaakt met Hem (= Jezus - AvdS), toen Hij ons al onze overtredingen

kwijtschold ... aan het kruis ....

(7) Jesaja 30:18.

Daarom verlangt de HEER ernaar, u genadig te zijn, en daarom zal Hij zich verheffen om zich over u te

ontfermen, want de HEER is een God van recht (lees ook hier ...); welzalig allen die op Hem wachten.

(8) Romeinen 6:14.

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want jullie zijn ... onder de genade.
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